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Wie is rijk en wie is arm? 
 
Op een dag nam de vader van een rijke familie zijn zoon nee naar het 
platteland, om hem eens duidelijk te laten zien, hoe de arme mensen daar 
leven. 
 
Vader en zoon brachten een paar dagen en nachten door op een boerderij, 
waarvan bekend stond, dat het een hele arme familie was. 
 
Toen ze terug kwamen van hun trip, vroeg de vader aan zijn zoon: 
“hoe vond je het?” 
“Het was geweldig paps” 
“Heb je nou gezien, hoe arme mensen leven?”vroeg de vader. 
“Ja, héél goed” zei de zoon. 
“Vertel me dan maar eens wat je van dit reisje geleerd hebt”. 
 
De zoon antwoordde: 
Wij hebben 1 hond, en zij hebben 4 honden. 
Wij hebben een zwembad dat tot het midden van de tuin loopt, en zij hebben 
een beekje waar géén eind aan komt… 
Wij hebben lantaarns nodig in onze tuin, en zij hebben licht van de maan en de 
sterren in de nacht. 
Wij hebben uitzicht tot het eind van de tuin, en zij hebben de hele horizon.  
Wij hebben een stukje land om op te leven, en zij hebben velden die veel 
verder gaan.? 
Wij hebben mensen die ons bedienen, en zij bedienen anderen 
Wij moeten ons eten kopen, en zij verbouwen het eten. 
Wij hebben muren om ons terrein, om ons te beschermen, en zij hebben 
vrienden die hun beschermen.  
 
De vader wist even niet, wat hij nu moest zeggen…  
 
De zoon keek naar zijn vader en zei: 
Bedankt paps, dat je met hebt laten zien hoe arm wij eigenlijk zijn..  
 
Het is maar net  hoe je het bekijkt..  
Het is beter, om gelukkig te zijn met alles wat je hebt, in plaats van je 
zorgen te maken, om alles wat je niet hebt..  

 
 


