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Taaldoordenkertjes 
 
Leuke doordenkertjes … toch leuk wat men met “woorden” allemaal kan 
doen …  
 
 

§ Arafat was zijn sjaal kwijt, 
hij had zijn Yasser over 
gehangen.  

 
§ Amerikaanse buffels hebben 

iets bisonders.  
 

§ Als hij niets anders te eten 
had leefde Godfried van 
bouillon. 

 
§ Kwaliteitslingerie is 

bijzondergoed. 
 

§ Mag je op zondag 
weekdieren eten? 
 

 
§ Drinken halveert je leven maar je ziet dubbel zoveel. 

 
§ Word bokser, dan heb je meer kans op slagen. 

 
§ Herman Brood kwam van bij de bakker. 

 
§ Ik ging hem een trap verkopen maar hij woonde op het gelijkvloers. 

 
§ Roken is en blijft een teer onderwerp. 

 
§ English beer is like sex in a canoo: fucking close to water. 

 
§ Doodgaan is stoppen met sterven. 

 
§ Ik heb een mooi figuur geslagen, helaas sloeg ze terug. 

 
§ Als twaalfuurtje eten we een half eendje. 

 
§ Zouden gecloonde kinderen een rode neus hebben? 
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§ De bultenaar besefte dat hij het ergste achter de rug had. 

 
§ Alleenstaande dame zoekt zittend beroep. 

 
§ De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht. 

 
§ Na die hevige regenval stond de migrantenwijk volledig blank.  

 
§ We verwachten middagtemperaturen rond 12 uur. 

 
§ Die losse vijs kon hem geen moer schelen. 

 
§ Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken. 

 
§ Incest moet in de familie blijven. 

 
§ Reeds 2 maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man op 

eigen houtje de straat over. 
 

§ De barman was klein maar tapper. 
 

§ Door zijn toedoen stond haar bloes open.  
 

§ Door naar de klok te kijken wordt onze kleine wijzer. 
 

§ Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel. 
 

§ Afslanktips? Daar ben je vet mee. 
 

§ Hij was dun van haar, zij dik van hem. 
 

§ Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. 
 

§ Je moet op tijd weten hoe laat het is. 
 

§ Vrouwelijk schoon kan je nooit precies in cijfers achter de komma 
uitdrukken, het zijn juist de afrondingen die het zo mooi maken.  

 
 

(ingestuurd door Jacqueline) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


