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Jehova 
 
 
Zit ik laatst rustig op de bank televisie te kijken... gaat de bel. 
 
Staat er een Jehova's getuige voor de deur. 
 
"Kom binnen," nodig ik hem uit, "gaat u zitten. 
 
Wilt u ook een kopje koffie?"  
 
"Nou graag", zegt die man.  
 
“En dan mag u me nu vertellen wat u te zeggen heeft,” zeg ik.  
 
Zegt die Jehova:  
 
"Ik heb geen idee", ik ben nog nooit zo ver geraakt!"  
 

(ingezonden door Berry) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


