Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!
A n T

e  Wie zich gelukkig
voelt met het geluk van
anderen, bezit een
rijkdom zonder grenzen.
e  We kunnen veel
mensen gelukkig maken
met het geluk dat wij
weggooien.

o Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt.

o Het geluk is gemaakt van heel veel droom en een beetje werkelijkheid.

o Het geluk ligt in de smaak en niet in de dingen zelf.

e  Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte.

o  Geluk is de prijs die men ontvangt als men zichzelf geschonken heeft.

o Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.

e  Geluk is een ramp. Je wordt er zo lui van. Als je niet oppast ga je nog van het

leven houden ook.

Geluk is liefde, niets anders. Wie beminnen kan is gelukkig.

Geluk is niet te koop en toch wil je veel betalen om gelukkig te lijken.

Geluk is: getrouwd zijn met je beste vriend.

Geluk: tussenstation tussen te weinig en te veel.

Gelukkige mensen hebben van het leven weinig verwacht.

e Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen is het geluk dat
men aan anderen heeft geschonken.

e Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk
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