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Een zeer nobele daad! 
Uit het dagboek van een jonge vrouw op cruise in de Antillen 
 

  

Dag 1: 
Ik heb er weken naar uitgekeken om deze schitterende reis te kunnen 
maken. Ik heb al mijn mooiste kleren ingepakt. Ik ben helemaal opgewonden. 
  
 

Dag 2: 
Héél de dag op zee. Ik heb dolfijnen en walvissen gezien. Wat een prachtige 
vakantie. Vandaag heb ik de kapitein ontmoet. Het is een knappe man. Lijkt op 
Brad Pitt. 
  
 

Dag 3: 
Ik heb een beetje gesurft en ik heb leren golfen. De kapitein heeft me aan zijn 
tafel uitgenodigd voor het diner. Het was een hele eer en ik heb mee héél goed 
geamuseerd. Het is een heel aantrekkelijke en attent volle man met prachtige 
blauwe ogen. 
  
 

Dag 4: 
Ik ben naar het casino op het schip geweest en ik heb veel geluk 
gehad. De kapitein heeft me uitgenodigd om in zijn hut te lunchen. Een 
werkelijk uitmuntende maaltijd met kaviaar en  champagne. Hij heeft  me 
gevraagd om de namiddag samen door te brengen in zijn hut maar ik heb 
geweigerd. Ik heb hem gezegd dat ik mijn echtgenoot niet wou bedriegen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dag 5:  
Ik ben naar het zwembad gegaan en na een tijdje heb ik besloten om de rest van 
de dag door te brengen in de pianobar. De kapitein heeft me daar gezien en hij 
heeft me uitgenodigd om samen een glas te drinken. Het is werkelijk een zeer 
charmante man. Hij heeft me gevraagd of ik de nacht in zijn cabine wil 
doorbrengen. Ik heb geweigerd.  
Hij heeft gezegd dat hij het schip zal laten zinken  als ik niet van gedacht 
verander. 
 

 
 
 

 

Dag 6: 

Vorige nacht heb ik 1600 

mensenlevens gered. 

4 keer zelfs... 
 
 
 
 
 
 

 
(ingestuurd door Isabelle)  
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