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Parijs 
 
 
Een zéér prachtig zonnig weekend Parijs te verkennen op de FIETS 
http://www.velib.paris.fr/ , met een charmante, mooie, lieve volwaardige en 
perfect Franssprekende gids als GESCHENK, wat kan je je als jarige nog meer 
wensen.  
Ik ben net als iedereen al een paar keer in Parijs geweest maar met de Fiets! 
Neen, hoor dit was wel een aangename verrassing !! 
   
Ja beste mensen dit is echt een AANRADER…  het is vooral een manier om Parijs 
anders, intenser en vooral rechtstreeks-in-contact met de Parijzenaar te leren 
kennen. Je komt op plaatsen waar je anders nooit zal komen…   
Ook een aanrader is de bootvaart over het “Canal Saint Martin”  (Bassin de la 
Vilette). Prachtig als je ziet hoe Napoleon dit Kanaal heeft laten maken.. 
Midden in de stad overbrug je met een 4-tal “dubbele sluizen” zo’n 25 meter 
hoogte… 

 
 
Over het lekker eten, de lekkere wijn en, en … ga ik niet uitweiden !!  
Misschien toch nog dit .. “café de L’homme” vlak tegenover de Eifeltoren   
http://www.restaurant-cafedelhomme.com/en/carte-2,0,0.htm  

zeker doen !! Parijs altijd een aanrader, hé ;o)) 
 
 

 
 

 


