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Lezen en denken… 
 
 
Een man kocht een nieuw apparaatje dat hij zelf in elkaar moest zetten… (wie 
heeft dat nooit moeten doen, hé) … Nadat hij de instructies een paar keer had 
doorgelezen, snapte hij nog steeds niet hoe hij het moest doen. Ten slotte riep 
hij de hulp in van een oude klusjesman. De oude man pakte de onderdelen op, 
bekeek ze aandachtig en begon het ding toen in elkaar te zetten. En ja, je 
gelooft het niet. Hij was er in een wip mee klaar…. ‘Niet te geloven,’ zei de 
man. ‘En u hebt niet eens naar de instructies gekeken’ !!! Tja, zei de oude man. 
‘Ik KAN niet lezen, en wie dat niet kan, MOET zijn verstand gebruiken.’… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


