Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!
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Cobra’s behoren niet
tot ons dagelijks leven,
maar in India is dat wel
het geval. Het verhaal
wil dat toen India een
Britse kolonie was, een
plaag giftige
cobraslangen het land
teisterde.

De Britten dachten
Adam Smithgewijs dat ze het probleem snel konden oplossen door het
eigenbelang van de Indiérs in te schakelen. Ze loofden een premie uit
voor iedereen die een dode cobra kon afleveren aan de lokale
autoriteiten.

Aanvankelijk werkte de strategie en kregen ze de plaag onder controle.
Maar op termijn bleek het plan desastreus. De Indi€rs begonnen in het
geheim cobra’s te kweken om de premies op te strijken. Het verhaal
raakt een van de kernvragen van de economie aan: nl. het gedrag van
de MENS of

Hoe moedig je mensen aan om goede dingen te doen? Hoe ontmoedig
je hen om de verkeerde dingen te doen?

Waar loopt het ook weer verkeerd ? Bij de overheid, de financiéle instellingen,
de Politiek, de werkloosheid, de gezondheidszorgen, de migratie, het onderwijs,
de (slechte) ondernemer, de vakbond, de (slechte) werknemer, de kerk van
welke aard dan ook, enz .... U vult maar in... Maar het is wel de MENS die hier
centraal staat..

Gelezen in een prachtig boek ... Bier, brood en biljartballen - wat het dagelijks leven ons leert over
economie - Bart Haeck
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