Knowledge is expensive,
I but realise what stupidity can cost you!

Mahatma Ghandi stapt op een dag op
de trein in India. Terwijl hij instapt,
verliest hij een van zijn schoenen. De
schoen belandt vlak naast het spoor.

Omdat de trein begint te rijden, kan
Ghandi zijn schoen niet meer pakken.
Kalm doet hij ook zijn andere schoen
uit en gooit die beheerst naar de
andere schoen. Hij landt er vlak
naast.

Een medepassagier vraagt Ghandi
verbaasd waarom hij dat doet.

Ghandi glimlacht. "De arme man die
mijn verloren schoen langs het spoor
vindt, vindt nu een paar dat hij kan
gebruiken."
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