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                                Knowledge is expensive, 
      but realise what stupidity can cost you! 
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Mannen 
 

 
Een goede vriendin had ooit een 
affaire met mijn collega. We 
hadden het zien aankomen. Hij 
maakte dubbelzinnige 
opmerkingen en complimenten, 
die zij aan mij vertelde om te 
checken wat hij ermee bedoelde. 
‘Hij wil met je naar 
bed’,veronderstelde ik. Na hun 
volgende date belde ik meteen. 
‘En? Ja hoor. ‘Maar, Roos,’ voegde 
ze aan haar uitgebreide verslag 
toe, ‘jij weet van niks. Hij zei na 
afloop dat jij het niet mag 
weten.’ Natuurlijk durfde ze hem 
niet te zeggen dat ik het allang 
wist. 
 

Maar hoe kon hij eigenlijk denken dat ze zijn avances niet allang met mij 
besproken had? Wat denkt zo’n man waar vrouwen met elkaar over 
praten? Hij heeft geen idee, en dat is misschien maar goed ook. 
Vrouwen praten over alles. Ze praten ook meer dan mannen. Het moet 
gezegd: dat heeft deels door overbodige woorden. Vrouwen gebruiken 
veel zwerfwoorden zoals ‘eigenlijk’, ‘een beetje’, ‘in zekere zin’, en 
‘zou je misschien even…’ Maar ze praten ook vaak over niks, net zo 
makkelijk. Dan praten ze maar wat, omdat dat hun manier is om in 
relatie te zijn. Dat werkt mannen op zenuwen: waar gáát het over, wees 
eens een keertje stil! Mannen zijn minder bezig met het smeden van de 
sociale band. Ze willen eigenlijk het liefst met rust gelaten worden. 
Samen winkelen vinden ze buitengewoon stressvol en ‘samen dingen 
doen’ een bezoeking.  
 
Ik ken een vrouw die in het dagelijks leven het ‘samengevoel’ miste en 
haar man voorstelde voortaan samen de kinderen naar bed te brengen. 
Maar zodra zij in de kinderkamer erbij kwam zitten, gezellig, ging hij 
weer weg. In zijn instrumenteel ingestelde geest was er dan immers 
iemand bij de kinderen en had zijn aanwezigheid geen toegevoegde 
waarde meer. 
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Mannen praten stelliger en kernachtiger, ze zeggen wat ze te melden 
hebben. Maar ze hebben ook minder gedachten dan vrouwen, dus ze 
hebben domweg minder te zeggen. Het is stiller in hun hoofd. Als wij 
een man vragen ‘Waar denk je aan?’ en hij zegt ‘Aan niks’, dan denken 
we ‘ja ja’ (en slaan aan het fantaseren over waar hij werkelijk aan 
dacht). Aan niks denken, dat kan helemaal niet! Maar mannen kunnen 
dat wel. Ik denk dat vrouwen dit onderschatten en daardoor te veel 
gedachtenspinsels hebben over wat er in het mannenhoofd omgaat. Met 
hun vriendinnen bespreken ze alle mogelijke scenario’s over wat hij 
bedoelde toen hij iets zei. Waarschijnlijk bedoelde hij helemaal niks. 
Mannen zijn in feite meditatiever ingesteld dan vrouwen. In ons hoofd is 
het enorm gekwebbel. We willen ook altijd multitaskend onszelf nuttig 
maken. Een man kan gewoon water opzetten en voor zich uit kijken tot 
het kookt. Volledig in vrede met de wereld zoals die is. Vrouwen niet, 
die maken zich met van alles nuttig in die drie minuten.  
 
 
Die regelen en redderen en trekken eraan om het beter te maken. Vooral 
aan de man. ‘Sta daar niet zo, dóé eens wat!’ (Vandaar de uitspraak: 

‘Een vrouw trouwt met een man en hoopt dat ze niet verandert, 
en dat doet ze wel.’) Mannen kunnen dingen op z’n beloop laten. 

Accepteren dat het soms niet gaat zoals je wilde. ‘Dat pik je toch zeker 
niet!’ zegt de vrouw dan.  
 
Wij vinden die mannen slappe zakken. Maar ondertussen, dames, is het 
toch iets om over na te denken. Vrouwen volgen allerlei spirituele 
trainingen om hun hoofd leef te maken en in het hier-en-nu te zijn, en 
meer accepterend te worden. Dus om net zo te worden als mannen, 
eigenlijk, een beetje, in zekere zin. 

 
 
Verhaal uit Ego’s en andere ongemakken. 
 
Een bijzonder leuk boekje van Hoogleraar Sociale 
Pshychlogie Roos Vonk. 
 
 
Zie meer op Eddy’s bibliotheek  
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