Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!
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De geschiedenis van twee
kiezelsteentjes

Het verschil tussen
logisch- en ‘inclusief -
intuitief denken’ ....

Er was eens een boer in financi€le
moeilijkheden in een klein dorpje,
die een belangrijke som geld
verschuldigd was aan een oude en
wel zeer lelijk uitziende man.

Nu had de boer werkelijk een schat
van een dochter; knap en intelligent, waar de lelijke oude man een
oogje op had. De schuldeisende oude man deed een voorstel aan de
boer :

Hij vertelde de boer dat hij voortaan altijd zou afzien van zijn vordering,
als hij zijn dochter mocht huwen. De boer en zijn dochter gruwden
echter beiden van dit voorstel!

De oude geldeiser besloot daarom een nieuw voorstel te lanceren. Hij
zei : ok, Laat dan het lot over mijn vraag beslissen.

De oude man zei dat hij twee kiezelstenen zou stoppen in een lege oude
geldbuidel : een witte en een zwarte Kiezelsteen ...

De dochter zou dan zonder te kijken, één kiezelsteen moeten nemen uit
de geldbuidel... met de volgende gevolgen.

1) ALS zij de zwarte kiezelsteen nam, dan zou ze met hem MOETEN
trouwen, EN de schuld zou dan uiteraard ook geélimineerd
worden.

2) Als de dochter de witte kiezelsteen nam, behoefde ze NIET met
de oude lelijke man te trouwen en werd de grote schuld ook
geheel kwijtgescholden!

3) Als de dochter hoe dan ook weigerde om een kiezelsteen te
nemen, zou haar vader naar de gevangenis moeten...
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Terwijl de lelijke oude man sprak, keek hij schuin voorwaarts, en raapte
twee kiezelstenen op... Terwijl hij de kiezelstenen opraapte keek de
dochter met een scherp oog ... en zag, dat de oude man TWEE ZWARTE
Kiezelstenen had opgeraapt en deze schielijk in de lege geldbuidel
stopte.

De dochter was verbijsterd maar zei evenwel niets...
De oude man vroeg aan de dochter een kiezelsteen eruit te halen. Het
geheel vond plaats op de weg voor de boerderij van de boer en deze weg
lag vol met kiezelstenen....
Stelt u zich een voor wat u in deze netelige situatie zou doen...
Welke suggestie(s) zou u de dochter hebben gegeven?
Als we de zaak analyseren zijn er - kortom - dus drie mogelijkheden :
1) De dochter weigert een steen te nemen uit de geldbuidel
2) De dochter neemt beide stenen en maakt het bedrog van de
twee zwart stenen bekend.
3) De dochter neemt een zwarte steen eruit, en offert zichzelf op
en huwt met de oude bedrieger en redt daarmee haar vader uit
het gevang.

Neem even tijd voor uw reactie...

Wat zou U doen?.... Dit verhaal wil je iets illustreren.....

Namelijk het verschil tussen strikt logisch denken en een vorm van

inclusief - intuitief - lateraal denken. (dus met inbegrip van alle
(zij) kanten)

Het dilemma van de dochter kan niet op enige vergelijkbare wijze
opgelost worden.

Bijvoorbeeld door traditioneel - logische toepassingsmethoden. Neemt u
nog eens de drie mogelijkheden in gedachten.....

Dus : WAT zou U gedaan hebben?
Hier komt wat de jonge en bekwame vrouw deed :

Ze liet haar hand in de geldzak duiken, en nam er een kiezelsteen uit,
maar liet de steen ‘gemaakt onhandig’ en klunzig op de grond vallen....

Deze was ondertussen allang gemengd en opgegaan in de talrijke andere
stenen op de grond

Ah! Potverdorie! Dat is weer net iets voor mij om zo klunzig te zijn, zei
de vrouw..

Maar ach, dat geeft niets, gelukkig, ik neem nu even de andere
kiezelsteen uit de geldbuidel. Want zodoende weten we toch welke
kiezelsteen ik zojuist als eerste heb genomen uit de geldbuidel,
nietwaar?

Omdat de tweede kiezelsteen zwart bleek te zijn, MOET de eerste een
witte kiezelsteen zijn geweest....



De oude lelijke man durfde uiteraard zijn bedrog niet meer te
openbaren. En zo transformeerde de jonge vrouw een nagenoeg
uitzichtloze situatie. Tot een zeer voordelige afloop...!!

De moraal van het verhaal kan ook zijn :

Het is moeilijk voor zowel jonge als oude mannen de vrouw te vlug af te
zijn. ;0))

Maar ook: dat voor ieder probleem, waar dan ook, hoe dan ook, een
oplossing is te vinden, als we er de tijd voor nemen.

Al te vaak blijkt, dat we niet altijd alle zijden - alle kanten, alle
mogelijkheden, - van het probleem voldoende hebben verkend... of :
alleen de meest logische kanten van het probleem hebben aanschouwd...

Veel succes met het oplossen van al uw problemen !!

Eddy Claesen
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