Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!

“Afscheidsbrief - Gabriel
Garcia Marqueze

Gabriel Garcia Marquez is een Colombiaans schrijver (Aracataca, 6
maart 1927). Hij is tevens een publicist, journalist en politiek activist.
Garcia Marquez wordt gezien als het gezicht en belangrijkste exponent
van het magisch realisme, hoewel zijn schrijfstijl daar niet helemaal in
valt te plaatsen.

Vanaf 1975 reisde Garcia Marquez tussen verschillende steden zoals
Mexico, Cartagena, Havana en Parijs. In 1982 ontving hij de Nobelprijs
voor de Literatuur. In 2002 publiceerde hij zijn autobiografie Leven om
het te vertellen. Eind 2004 verscheen Herinnering aan mijn droeve
hoeren, een onorthodox liefdesverhaal tussen een oude man en een
jonge prostituee.

Afscheidsbriel Gabriel  Op 7 juli 2012 werd bekend dat Marquez aan dementie lijdt en geen
Garcia Marquez nieuw werk meer zal publiceren.
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Als God een ogenblik kon vergeten dat ik voddenpop ben en mij als
geschenk nog een stukje leven kon schenken, dan zou ik daar zoveel
mogelijk van profiteren.

Ik zou wellicht niet alles zeggen wat ik denk, maar ik zou zeker
nadenken over alles wat ik zeg.

Ik zou aan de dingen een waarde toekennen, niet voor hetgeen ze
voorstellen, maar eerder voor wat ze betekenen.

Ik zou weinig slapen, ik zou meer dromen, wetend dat we elke minuut
dat we onze ogen sluiten zestig seconden licht verliezen.

Ik zou doorgaan waar de anderen stilhouden; ik zou ontwaken als de
anderen inslapen.

Als God me nog een beetje leven zou schenken, dan zou ik me niet
aankleden. |k zou me plat op mijn buik op de grond leggen, niet enkel
mijn lichaam maar ook mijn ziel ontblotend.

Ik zou aan de mensen bewijzen hoezeer ze zich vergissen door te
denken dat ze niet meer verliefd zijn als ze ouder worden, zonder
te weten dat ze ouder worden als ze niet meer verliefd zijn.

Ik zou een kind vleugels geven, maar het laten leren om alleen te
vliegen.

Aan de oudjes zou ik leren dat de dood niet komt met de ouderdom,
maar eerder met de vergetelheid.

Ik heb over de mensen zoveel geleerd ... |k heb geleerd dat iedereen op
de top van de berg wil leven zonder te weten dat het echte geluk zit in
de manier waarop men de berg beklimt.

Ik heb geleerd dat - wanneer een pasgeborene voor het eerst met zijn
handje de duim van zijn vader vastgrijpt - hij hem nooit meer loslaat.
Ik heb geleerd dat een mens enkel op een ander mens mag neerkijken
als hij hem moet helpen opstaan.

Er zijn zoveel dingen die ik van jullie heb kunnen leren!

Maar in werkelijkheid zullen slechts weinige ervan me van nut zijn,
want wanneer ze ooit in dit omhulsel zullen geordend zijn, zal ik bezig
zijn met sterven.

Zeg altijd wat je voelt en doe wat je denkt.”

Als ik zou weten dat ik je vandaag voor het laatst zie inslapen, dan zou
ik je hard aan mijn borst drukken en de Heer smeken om de bewaker
van jouw ziel te mogen zijn.

Als ik zou weten dat het de laatste minuten zijn dat ik je zie, dan zou
ik zeggen “lk hou van jou”, tot mijn schande ontkennend dat je dat al
weet.

Er is altijd een volgende dag en het leven geeft ons een nieuwe kans om
de dingen goed te doen, maar als ik me vergis en deze dag de laatste is

die ons rest, dan zou ik je willen zeggen hoezeer ik je liefheb en dat

ik je nooit zal vergeten.

Niemand, jong of oud, is zeker van de volgende dag. Vandaag kan het
de laatste keer zijn dat je de mensen ziet waarvan je houdt. Wacht dus
niet langer, handel vandaag, want morgen komt misschien niet meer en
dan zul je het betreuren dat je niet de tijd hebt genomen voor een
glimlach, een omhelzing, een kus ... omdat je het te druk had om
hen een laatste keer te koesteren.



Hou je geliefden dicht bij jou. Fluister ze in hun oor dat je hen nodig
hebt. Bemin ze en verzorg ze goed. Neem de tijd om hen te zeggen
“ik begrijp je”, “vergeef me”, “alstublieft”, “dank je” en al die
andere woorden van liefde die je kent.

Niemand zal zich jou herinneren wegens jouw geheime gedachten.
Vraag aan de Heer de kracht en de wijsheid om ze te uiten.

Laat aan jouw vrienden en dierbaren zien hoeveel ze voor jou
betekenen.

MET VEEL LIEFDE EN AFFECTIE
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