
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De speld in de 
hooiberg 
  
10-12-2010    pag. 1 
 
 
 

 
 

De speld in de hooiberg  
 

De speld in de hooiberg 
was heel trots op 
zichzelf en zei tegen 
iedereen die het wilde 
horen, ik ben die speld 
in de hooiberg waar 
iedereen het altijd over 
heeft.  

 

Op een dag had de 
hooiberg genoeg van die 
eeuwige opschepperij. 

 

De speld was wel belangrijk, maar dat gold ook voor de hooiberg. Dus besloot 
de hooiberg om er vandoor te gaan en de speld in zijn sop gaar te laten koken. 
Arme speld, hij was geen speld in een hooiberg meer maar gewoon een 
doodordinaire speld, zoals er zoveel waren. 
 

Moraal van het verhaal is, je moet je nooit als een speld in een 
hooiberg voelen als je niet heel goed beseft dat je alles 
in je leven aan die hooiberg te danken hebt 

 
 
 
 
 
 

 
 


