
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrouw kwijt 
  
03-12-2010    pag. 1 
 
 

Vrouw  kwijt… 

 
Een man is samen met  zijn vrouw 
boodschappen aan het  doen. Op een 
gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt 
en hij rijdt dus alleen met het  karretje 
door de winkel, op zoek naar zijn 
vrouw.... 

Plots botst hij met zijn karretje  tegen 
het karretje van een andere man  aan. 
 
'Oh, mijn excuses meneer' zegt de  man. 
'Ik lette even niet op,het is namelijk zo 

 dat ik mijn vrouw kwijt ben en die ben ik aan  het zoeken' 

'Dat is toevallig' zegt die andere man. 'Ik ben ook mijn vriendin kwijt en zoek 
haar ook' 
 
'Dat is inderdaad toevallig' zegt de andere man en vraagt hoe zijn vriendin eruit 
ziet. 
 
'Nou' zegt de man.. 'Ze is lang, slank, lang blond haar, mooie grote borsten, 
lange benen, zwarte laarzen en een kort rokje... 

'En hoe ziet die van jou er uit ?? vraagt de man... 
 
'Wat kan mij dat schelen' zegt de andere man  

                             'We gaan die van jou zoeken’ 

(ingezonden door Berry) 

 
 
 

 
 

 


