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Tegenstellingen 
 
In deze wereld van tegenstellingen denken we graag in polariteiten.  
Maar Laozi zei het vijfentwintig eeuwen geleden al in de Daodejing: 
 
 
Ieder onder de hemel weet, 
wil het schone schoon zijn 
dan hoort daar het lelijke bij. 
 
Ieder onder de hemel weet, 
wil het goede goed werken 
dan hoort daar het kwaad bij. 
 

Aldus: 
zijn, en niet-zijn komen uit elkaar voort, 
moeilijk en makkelijk vullen elkaar aan, 
lang en kort meten elkaar, 
hoog en laag bepalen elkaar, 
klank en toon stemmen elkaar, 
eerst en laatst volgen elkaar. 

 
Daarom de wijze: 
Hij verblijft in het doen van niet-doen en geeft woordeloos onderwijs. 
De duizend wezens leren zo en hij wijst ze niet af. 
Hij laat alles groeien en grijpt niet in. 
Hij bewerkstelligt maar maakt er geen aanspraak op. 
 
Hij vervolmaakt het werk maar hecht er niet aan. 
En juist omdat hij zich niet hecht wordt hem ook niets ontzegd. 
 
 
 
 
 

 

 


