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Knowledge is expensive,
but realise what stupidity can cost you!

Een colaflesje en Warren
Buffett

Toen hij zes jaar was,
kocht hij een krat
colaflesjes. Hij verkocht
de flesjes apart, tegen
een lichte meerprijs.
Toen hij twaalf was,
bestelde hij met zijn fiets
The Washington Post in de
buurt. Een jaar later had
hij zijn ronde uitgebreid
tot vijfhonderd kranten en
verdiende er het loon van
een volwassene mee. Toen hij als veertienjarige zijn
belastingskomsten moest invullen, trok hij 35 dollar (25 euro) af voor
zijn fiets en zijn horloge, die hij nodig had voor zijn krantenronde.

We hebben het over Warren Buffett, superbelegger, jarenlang de
rijkste ter wereld en de man wiens naam al eens verkeerd wordt
geschreven in Vlaanderen (het zij twee t’s op het eind). Zijn geheim is
“value investing”. (1) Zoek een bedrijf dat een geschiedenis van goede
prestaties heeft, (2) mooie en almaar hogere dividenden uitkeert. (3)Kijk
of het een degelijk management heeft. ‘4) En bekijk of de sector
toekomst heeft. Dat is het zowat. Vervolgens moet je geduldig zijn,
vooral geen kosten wachten tot de koers van je favoriete bedrijf
voldoende zakt en instappen met massaal veel geld. En dan moet je
opnieuw geduldig zijn en mag je nooit verkopen. Buffett begon vijftig
jaar geleden zijn investeringen met 3000 dollar. Hij heeft nu 250
miljard (ongeveer 183 miljard euro).

De prestaties van Buffett gaan radicaal in tegen de theorie van de
efficiente markten, zoals Eugene Fama die formuleerde. Die theorie
leert dat je de markt toch niet kan verslaan en dat je dus maar beter
bijvoorbeeld een fonds koop met alle Bel20-aandelen erin en meesurft
op de markt, in ,plaats van je huiswerk te maken en te kijken wat het
beste Bel20-bedrijf is om in te investeren.

Buffett bewijst nu al meer dan een halve eeuw dat je schatrijk kan
worden door je huiswerk te maken. Terwijl anderen zeggen dat je veel
eieren in je mand moet leggen om zeker te zijn dat je het risico spreidt,
zegt Buffett gewoon dat je het juiste ei moet kiezen en het vervolgens in
je mand moet laten liggen. Dat huiswerk gebeurt grondig.



De medewerkers van Buffett wilden op een bepaald moment waarom
Xerox zo weinig van zijn nieuwe kopieermachinemodellen verkocht.
Bleek dat de bonus van de verkopers voor de oude modellen hoger lag,
en ze dus eigenlijk geen aanmoediging hadden om hun werk goed te
doen. Buffett kocht zich ook in in een begrafenisonderneming, omdat
iedereen ooit doodgaat.

Wie aan beleggen begint en zelf zijn huiswerk wil maken, vindt een
uitstekende gratis cursus in de jaarlijkse brief die Buffett schrijft naar de
aandeelhouders van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway. De
brieven staan op de website van het bedrijf. In die van 2010 legt hij uit
waarom hij een spoorwegmaatschappij heeft gekocht : steeds meer
goederen worden vervoerd in de VS en spoorwegen zijn drie keer
goedkoper dan trucks en ook milieuvriendelijker, wat almaar
belangrijker zal worden. Hij legt ook uit dat beleggers zich niet mogen
laten verontrusten door de doembeelden die geschetst worden voor de
wereld of de economie. Wat morgen gebeurt, is altijd onzeker, ook als je
het niet verwacht, zoals op 10 september 2001. Buffett zegt dat in zijn
leven politici voortdurend gewaarschuwd hebben voor calamiteiten,
maar dat de Amerikaanse burgers in die tij collectief zes keer rijker
geworden zijn.

Het zijn die brieven en de toespraken die hij geeft op de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, in het landelijke
Omaha, die Buffett zijn bijnaam gaven : ‘het orakel van Omaha’. De
aandeelhoudersvergadering is uitgegroeid tot een evenement : de
grootste bedevaart ter wereld van kleine beleggers.

Buffett is dan ook een beetje god in beursland? Hij was in 2008 de rijkste
man ter wereld en is een icoon van het kapitalisme op zijn Amerikaans.
Eerst rijkdom vergaren, de daarna weggeven en pleiten voor hogere
belastingen voor de rijken. 85 procent van zijn vermogen zit in de
Foundation van een zekere Bill Gates, de man die hem opvolgde als
rijkste ter wereld.

Wat zijn de bekendste investeringen van de man die toen hij zes was
colaflesjes verkocht, maar nu 81 jaar is? Procter&Gamble - een bedrijf
dat waspoeder maakt, zeep en andere huishoudproducten, met onder
meer een vestiging in Mechelen, de Amerikaanse krant The Washington
Post, kredietkaartgroep American Express en, jawel, Coca-Cola.

(bron: prachtig boek Bier, Brood en biljartbalen - Bart Haeck)

Jaarlijkse brieven van Warren Buffett
http://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html
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