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Op zoek naar de waarheid 
 

 
 
Een 
leerling 
aan zijn 
meester… 
 

Een leerling 
vroeg eens aan 
zijn meester, 

meester hoe 
hoog moet ik 

klimmen om de 
waarheid te 
vinden? 
 
 

Zijn meester 
keek hem aan, en na een lange stilte zei hij, de waarheid is dichtbij je op de 

grond, maar je wilt je niet bukken om haar op te rapen. 

 
 
 
 
 

 

 


