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2012 !  
Hoe zit het nou met de Mayakalender?  
 
Vergelijkbaar met 9 jaar geleden, aan de vooravond van het millennium (jaar 
2000), zijn er nu blijkbaar mensen bang voor wat er op 21 december 2012 zal 
gebeuren. En om maar dadelijk met de deur in huis te vallen: de wereld zal dan 
(zoals in de film 2012) niet vergaan.  
 
Wat er dan wel gebeurt?  
 
Op die dag komt volgens de Maya’s een einde aan een cyclus van 26.000 jaar en 
begint de aarde aan een nieuwe cyclus, de periode van de 5de zon. De 
Mayakalender is totaal niet te vergelijken met de kalender waarmee wij 
werken. Hij geeft niet de tijd weer, maar voorspelt en beschrijft de cycli waarin 
het UNIVERSUM zich beweegt.  Op de bewuste dag in 2012 komt volgens de 
Mayaberekening ons zonnestelsel op één lijn te staan met Hunab K’u, het 
centrum van de Melkweg. En volgens de Maya’s vindt er dan voor het eerst in 
de geschiedenis van de wereld een fusie tussen mannelijke en vrouwelijke 
energieën plaats. Daardoor zal er evenwicht en harmonie zijn, en komen 
we terecht in een periode van liefde en bewustzijn.  
 
Deze kalender is slechts één van de erfenissen van de eeuwenoude en 
mysterieuze Mayacultuur. Er is namelijk meer. Er zijn al heel veel tempels en 
beelden ontdekt en inscripties ontcijfert, toch levert de zoektocht nog steeds 
nieuwe vondsten op. Bezoekers van de interactieve tentoonstelling Maya 2012 
treden in de voetsporen van ontdekkingsreizigers om de geheimen van de 
eeuwenoude maar nog springlevende Mayacultuur te ontrafelen. Wil je meer 
weten over de Mayakalender? Bezoek dan de tentoonstelling in Leiden.  
 
Mysterieus van een eeuwenoud volk - TOT EN MET 22 AUGUSTUS 2010    
Waar? Museum Volkenkunde, Leiden  -  Info? www.maya-2012.nl 
 

 
 


